Dankdagviering

“Opkijken naar de hemel”

1 november 2023

Christelijke Jenaplanschool ‘t Kompas,
in samenwerking met de kerken van Den Bommel
en de kinderen van de Ollie B Bommmel in de
Gereformeerde kerk van den Bommel

Welkom en gebed
door juf Jos

We zingen:

De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U,

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag
overkomen,

laat mijnog zingen als de avond valt.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;

omijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

(Refrein)

Enopdiedag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

(Refrein 2x)



Schriftlezing Johannes 6: 1-15 door Thom
en Samuél

De kinderen van de Ollie B Bommel
Zijlaten zien wat ze samen gemaakt hebben
en vertellen waar ze dankbaar voor zijn.

We zingen:

Dank U voor het graan zodat wij broden
kunnen bakken

Dank U voor de bomen met hun appels aan
de takken

Dank U voor Uw schepping vol met
prachtige geschenken

En dat U ons ooit dropjes en ook spekjes liet
bedenken

Dank U wel voor zoveel schitterende dingen
en daarom wil ik nu dit liedje voor U zingen:

Dank U, dank U wel

voor alles wat U hebt gegeven
Dank U, dank U wel

voor al het mooie in ons leven!

Dank U voor het land waarin ik veilig op
mag groeien

Dank U voor de bloemen die zo prachtig
kunnen bloeien

Dank U voor de wolken en de bomen en de
dieren

en dat ik ieder jaar weer mijn verjaardag
mag gaan vieren

Dank U wel voor zoveel schitterende dingen
en daarom wil ik dolgraag nu dit lied je voor
U zingen:

Dank U, dank U wel

voor alles wat U hebt gegeven
Dank U, dank U wel

voor al het mooie in ons leven!

De Vrolijke Vlinders
Ze laten hun tekeningen zien en vertellen
waar zij God voor willen bedanken.

Verhaal : Vijf broden en twee vissen
door: juf Jolanda

We zingen:

Vijfduizend mensen waren
Aan 't luisteren naar de Heer
Maar op de derde avond

Was er geen eten meer

Er was nog wel een jongen
Dieietsteetenhad

Hijgaf hetaan de Here
Het was zijn hele schat



Vijf broden en twee vissen
Het was niet eens zo veel
Maar toen de Heer ze zegende
Kreegiedereen zijn deel

Ja, Jezus deed een wonder
Want Hij heeft alle macht
Maar denk eens aan die jongen
Die het bij Jezus bracht

Vijf broden en twee vissen
Het was niet eens zo veel
Maar toen de Heer ze zegende
Kreegiedereen zijn deel

Vijf broden en twee vissen
Het was zijn hele schat
Zou jij ze kunnen missen
Als jijniets anders had

De Vurige Vossen

Zijbeelden samen met meester Bas een

verhaal uit:
“Samen soep eten”

We zingen:
Heer, Ukent mijals geen ander
U weet of ik zit of sta

en U kent ook mijn gedachten

voordat ik iets zeggen ga

dat U mij zo heel goed kent Heer
daar snap ik dus echt niks van

t’ Is een wonder boven wonder
dat ik niet begrijpen kan

want U bent altijd bij mij
en altijd om mijheen

U legt uw handen op mij

en laat mijnooit alleen (2x)

ook al zou ik naar het westen

of het verre oosten gaan

overal zult U mijleiden

U zult altijd naast mij staan

en U maakte heel mijn lichaam
telde ook nog al mijn haar

nee, dit kan ik ook niet vatten
het is mijte wonderbaar

want Ubent altijd (2x)

Danken en afsluiting
door een lid van de kerkenraad



We zingen psalm 67:3

De aarde heeft haar oogst gegeven;
God geeft ons zegen, dag na dag.
Ook wie in verre landen leven
vereren Hem met diep ontzag.

Laat elk volk U prijzen
U de eer bewijzen,
zeggen: God is goed!
Laat de wereld zingen
van de grote dingen
die U deed en doet.

De Bezige Bijtjes

Delen broodjes van dankbaarheid uit aan
alle grote en kleine mensen in de kerk

Wij wensen u een gezegende dankdag!
Vandaag werd de muzikale begeleiding

verzorgd door Ellen Okker en Gerrit Meijerink

De collecte is voor het kleuterschool project van
Follow ministries



